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Toen we op vrijdag 16 augustus vernamen dat Gunter Maes was overleden, kwam dat bericht onverwacht. 

Ook al wisten we zoals velen onder ons dat hij ondertussen reeds enkele jaren strijd voerde tegen een 

uitputtende ziekte, zijn wij geschrokken en voelden we ons verweesd. 

Hoewel de ziekte hem alsmaar meer in haar greep kreeg, bleef Gunter in de weer voor meer vzw’s dan we 

op twee handen kunnen tellen. Telkens na een tijd van afwezigheid wegens ziekte, aangekondigd of niet, 

pikte hij opnieuw zijn agenda op met vergaderingen, raden van bestuur, sollicitatiegesprekken, 

examencommissies en noem maar op. In vergaderingen bleef hij steeds zeer aanwezig, geïnformeerd, 

deskundig, onderlegd, op de hoogte, en altijd oplossingsgericht. Zijn duidelijke stem en taal getuigde van 

kennis en wetenschap, doorspekt met zijn dikwijls in het Latijn georeerde uitspraken die gebald weergaven 

waar het op stond. Problemen leidde hij zo in vergaderingen deskundig tot de essentie zodat beslissingen 

omtrent oplossingen voor de deelnemers vanzelfsprekend werden. In deze context menen we zo één van 

zijn uitspraken te herinneren: ‘unitas in diversitate et diversitas in unitate’. 

Naast zijn kennis, belezenheid en wetenschap was hij bovendien ook bijzonder als mens. Zijn 

werkzaamheden in Lokeren binnen de Dekenij kaderden in zijn diepe geloof in Gods barmhartigheid 

waaraan hij uiting gaf door zijn geloof in mensen. Bij het zoeken naar zijn naam via internet kwamen we op 

Kerknet terecht. Twee dagen ná zijn overlijden, op 15 augustus, verscheen zowaar nog een tekst van zijn 

hand ter gelegenheid van de Feestdag van Maria Tenhemelopneming. Daar eindigt hij dat we ‘zingend en 

biddend vragen aan de Moeder van Hoop, om ons dichter bij de Heer Jezus te brengen en ons te begeleiden 

bij daden en werken die getuigen van hoop en leven’. 

Wij durven te schrijven dat Gunter, bij leven en werken, zijn Hemel in de Heer heeft verdiend. En zoals hij 

onlangs schreef in een tekst naar aanleiding van het overlijden van een vzw-lid: ‘Moge alles waarvoor hij 

zich heeft ingezet ook na zijn dood verder blijvende vruchten dragen’. 

We zullen ons best doen… 

Gunter kwam ondertussen al heel wat jaren geleden op ons pad, of misschien beter de bedding van de 

Scholen aan de Durme. Op 7 oktober 2008 werd Gunter lid van de raad van bestuur van de vzw 

Scholengemeenschap Scholen aan de Durme. Hij werd vaste vertegenwoordiger in de SG voor de vzw De 

Hagewinde waardoor in het schooljaar 2008-2009 BuSO De Karwij aansloot in de scholengemeenschap. 

Sedertdien deelde Gunter ons gedreven zijn onderwijsexpertise die sterk onderbouwd was door zijn 

academische kennis als toenmalige hoofddocent Staats- en Onderwijsrecht aan de UHasselt en docent 

Onderwijsrecht aan de KU Leuven. 

In memoriam Gunter Maes, overleden op 13 augustus 2024 



Toen in 2014 Paul De Meulenaer aangaf zijn mandaat als voorzitter van de Scholengemeenschap Scholen 

aan de Durme neer te leggen, stelde de raad van bestuur Gunter op 1 september 2014 aan als nieuwe 

voorzitter. Hij gaf een nieuw elan aan het besturen van de SG Scholen aan de Durme. 

Rechtszekerheid maar ook rechtvaardigheid voor alle onderwijsparticipanten, de leerlingen en hun ouders, 

de personeelsleden en de schoolbesturen waren zijn drijfkracht. Hij maakte er een punt van om te 

participeren in de vergaderingen van de vele overlegorganen en toonde zo zijn betrokkenheid in de werking 

aan de basis.  

Mens sana in corpore sano is niet iedereen gegund. Spijtig genoeg kreeg Gunter een aantal jaren geleden 

gezondheidsproblemen waardoor hij regelmatig verstek diende te geven. De laatste maanden volgde hij 

met blijvende interesse en in volle vertrouwen de werking van de scholengemeenschap en de scholen meer 

en meer op vanuit wat hij zelf noemde “zijn buitenverblijf” (UZ Gent).  

Volgens Gunters wens werden er geen rouwberichten verzonden en vond de uitvaart plaats in intieme 

kring. Voor wie alsnog zijn medeleven wil betuigen aan zijn papa dhr. Eddy Maes raden wij aan die te 

versturen naar Gunters thuisadres, Oude Heerweg 138, 9160 Lokeren.  

Lieven Haems, coördinerend directeur  Dirk Vervaet, ondervoorzitter 

 


